
 

 

 

 

 

 

Partijgenoten, 

 

Bij de presentatie van ons verkiezingsprogramma 2 weken geleden 

was ook Bart Kemp aanwezig.  

Voorman van Agractie.  

En hij gaf ons een duidelijke boodschap mee. 

Hij zei: ‘SGP, wees daar in Brussel vooral die luis in pels, zoals 
jullie dat de afgelopen jaren ook hebben laten zien’.   

Denk aan onze vasthoudendheid rond de wolf, waar nu eindelijk 
beweging in lijkt te komen.  

U kent ons standpunt hierover: de wolf hoort niet langer thuis op 
de lijst van strikt beschermde diersoorten.  

Landen moeten meer mogelijkheden krijgen om 
beheersmaatregelen te kunnen treffen. 

Maar u kunt ook denken aan onze strijd tegen Europese subsidies 
voor antisemitische Palestijnse schoolboeken. 

Zolang de problemen daarmee niet zijn opgelost, zullen we met 
die strijd doorgaan.  
Als een luis in de pels.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Veel uitdrukkingen in ons dagelijks taalgebruik, zijn ontleend aan 
de Bijbel. 

Dat weet u wel.  

Denk aan een uitdrukking als ‘de harp aan de wilgen hangen’, 
ontleend aan psalm 137.   

Dat gaan we zeker niet doen!  

Integendeel.  

We zetten er met z’n allen de schouders eronder.  

Laat ‘s Neerlands straten en weilanden maar oranje kleuren! 

Van Groningen tot Vlissingen. 

Van Den Helder tot Kerkrade. 

Ik reken op u. 

 

Maar ‘de luis in de pels’?  

Ik geloof niet dat die uitdrukking een Bijbelse oorsprong heeft. 

De Bijbel reikt ons wel een ander mooi beeld aan dat er wel wat op 
lijkt, namelijk dat van een ‘zoutend zout’. 

Zout: ook klein, je hebt er niet veel van nodig, maar je kunt er wel 
een heel gerecht heerlijk mee op smaak brengen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

We zijn geroepen smaakmakers in deze wereld te zijn. 

In de samenleving. 

In de politiek.  

Ja, dus ook in Brussel.  

 

Dat brengt mij op ons eerste speerpunt, deze campagne: VOOR 
CHRISTELIJKE WAARDEN.  

Gerechtigheid, 

Gelijkwaardigheid, 

De beschermwaardigheid van het leven. 

Het gezin als hoeksteen van de samenleving. 

Zorg voor de schepping.  

Allemaal fundamentele waarden, die leidraad zijn voor ons 
politieke handelen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

In ons optreden en in ons verkiezingsprogramma vertaalt zich dat 
onder andere in ruime aandacht voor vervolgde christenen.  

Deze week spraken we in het Europees Parlement over de 
aanvallen door moslimextremisten op christenen in Nigeria.  

Een debat dat er waarschijnlijk niet was gekomen als de SGP daar 
niet het initiatief voor had genomen.  

Op zulke momenten ervaar je: we zitten hier niet voor niks. 

Onze aanwezigheid doet ertoe.  

 

Onze focus op christelijke waarden vertaalt zich ook in een 
hartelijke verbondenheid met Joodse volk.  

En in een streven naar gerechtigheid en vrede in het Midden-
Oosten.  

Vrede voor Israël. 

Vrede voor de Palestijnen.  

Daarom ook vandaag onze oproep aan Hamas: laat de gijzelaars 
vrij! 

En: geef je over, leg de wapens neer! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wetgeving rond thema’s als huwelijk en gezin, abortus en 
euthanasie, is een zaak van de lidstaten. 

Toch zijn dit thema’s die steeds vaker ook op onze Brusselse 
agenda staan. 

’Abortus moet een mensenrechten worden’, zegt Macron.  

‘Nee’, zeggen wij; ‘Ieder leven is beschermwaardig, ook het 
ongeboren leven.’  

Ik vraag u: alstublieft, help ons ook na 6 juni deze boodschap luid 
en duidelijk aan de Macrons van deze wereld uit te kunnen blijven 
dragen.  

  

Zorg voor de schepping, heeft een belangrijke plek gekregen in ons 
programma.  

Ik denk aan onze voorstellen om een circulaire economie 
dichterbij te brengen, o.a. door verantwoord om te gaan met afval 
en textiel.  

Ik denk ook aan onze voorstellen om fors te investeren in 
internationale treinverbindingen, als aantrekkelijk alternatief voor 
korte vluchten.  

En aan ons pleidooi voor soberheid en matigheid.  

Energiebesparing is voor de SGP in de klimaatdiscussie 
bijvoorbeeld een belangrijk speerpunt.  

 



 

 

 

 

 

 

Zo komen we op voor christelijke waarden en geven we er ook 
invulling aan in de vorm van concrete maatregelen. 

 

Onze tweede speerpunt is: EUROPA VAN DE KERNTAKEN.  

Hier komt de luis in de pels weer om de hoek kijken.  

Want de Europese Unie draaft maar door.  

Als je de grote partijen, zoals de christendemocraten, de liberalen 
en de sociaaldemocraten, hun gang laat gaan, komen we vanzelf 
in een superstaat terecht. 

Maar wie zit daarop te wachten?  

De meeste burgers niet en de SGP in elk geval ook niet.   

Wij houden de Europese samenwerking beperkt tot zaken als 
handel, vervoer en migratie. 

Geopolitiek, ligt er zeker ook een uitdaging om gezamenlijk een 
vuist te maken tegenover een land als China. 

Maar wij willen absoluut geen Brusselse bemoeienis met zorg, 
onderwijs, cultuur en ons sociaal beleid.  

Laat dat nou gewoon bij de lidstaten. 

Die kunnen dat prima zelf.  

Een digitale euro en een Europese digitale identiteit, komen er wat 
ons betreft evenmin.  

 



 

 

 

 

 

 

In ons programma doen wij een aantal concrete voorstellen om dit 
Europa van de kerntaken dichterbij te brengen.  

Wij halen bijvoorbeeld het recht om met wetgevingsvoorstellen te 
komen weg bij de Europese Commissie en beleggen dat bij de 
Raad van ministers van de EU-landen. 

Zo zetten we een rem op de Europese integratie. 

Met als doel de samenwerking een andere kant op te sturen, 
waarbij de landen zelf weer aan het stuur komen te zitten. 

 

Tot slot nog iets over ons derde speerpunt: RUIMTE VOOR 
ONDERNEMERSCHAP. 

Ik noemde al kort de zorg voor de schepping. 

Ook voor de SGP een aangelegen onderwerp. 

Echter, op dit punt heeft de EU de afgelopen jaren wel laten zien 
dat ze de realiteit volstrekt uit het oog is verloren.  

Veel boeren staat het water aan de lippen.  

In Nederland onder andere door het wegvallen van de 
zogenaamde mestderogatie waardoor de mestafzet een enorme 
kostenpost wordt. 

En wat te denken van onze vissers die de afgelopen jaren klap na 
klap te verwerken kregen. 

En andere ondernemers die verdrinken in de 
rapportageverplichtingen.  



 

 

 

 

 

 

Het beleid richting ondernemers moet fundamenteel op de schop.  

De EU moet stoppen met het stapelen van regels en het van 
bovenaf opleggen van onhaalbare en onbetaalbare doelen.  

Want dat is wat de EU heeft gedaan met de zogenaamde Green 
Deal.  

We moeten de ondernemer weer centraal stellen.  

En de vraag centraal stellen, wat heeft een ondernemer nodig om 
verder te kunnen verduurzamen, zonder dat hij hoeft te vrezen 
voor het voortbestaan van zijn bedrijf.  

Dat is een hele andere benadering! 

 

Voor de binnenvaart spreken we bijvoorbeeld over subsidies voor 
het vervangen van verouderde motoren, het aanleggen van groene 
walstroom en het aanleggen van bunkerplaatsen voor duurzame 
brandstoffen.  

Voor de boeren spreken we over meer mogelijkheden voor nieuwe 
duurzame plantenrassen, het toelaten van kunstmestvervangers, 
snellere toelating van nieuwe minder milieubelastende 
gewasbeschermingsmiddelen.  

Voor vissers moet er voldoende ruimte blijven om te vissen en 
moeten de aanlandplicht en het pulsverbod van tafel.  

Een positieve agenda dus voor de ondernemers: daar gaan we 
voor. 



 

 

  

 

 

 

Beste partijgenoten,  

3 speerpunten: christelijke waarden, Europa van de kerntaken en 
ruimte voor ondernemerschap.  

Mocht u de komende maanden iemand tegenkomen die zegt: ‘Ik 
weet niet of ik wel moet gaan stemmen hoor.’    

‘Brussel, het zegt me allemaal niet zoveel.’  

Of, ‘ik ben er gewoon op tegen’. 

Dan zou ik zeggen: we vragen 6 juni echt niet zoveel van u. 

Het enige wat we van u vragen is: geef de SGP het vertrouwen een 
luis in de pels te zijn en een helder christelijk geluid te laten horen.  

Ook in Brussel. 

Stem christelijk, 

Rem Europa.  

Kies SGP! 

 


